
 

 

 
 

 
 
  
 
IN DEZE EDITIE O.A.: 

• Sinterklaaskleurplaat 

• Molenleytuin 

• Mazcek Memorial Breda 
 

NOV. / DEC. 2021 



2 

 



[Typ hier] 
 

Kwartaalblad van buurtvereniging Sportpark II 
november/december 2022 jaargang 85                      
                                                                   

Inhoud 

Colofon .................................................................................................................... 5 

Bericht van het bestuur .......................................................................................... 6 

Willem, de buurtteckel ........................................................................................... 7 

Terugblik buurtfeest................................................................................................ 9 

Buurtgenoten ........................................................................................................ 13 

Terugblik Halloween ............................................................................................. 15 

Sint 2.0 met kleurplaat… ....................................................................................... 17 

Vergeten pareltje .................................................................................................. 20 

Mazcek Memorial Breda ....................................................................................... 23 

Sportparkse pennenvruchten ............................................................................... 26 

Bevrijding Breda .................................................................................................... 28 

De digitale wereld ................................................................................................. 30 

Molenleystraat tuinproject ................................................................................... 31 

 
 

  



4 
  



[Typ hier] 
 

Colofon 
De antwoorden van geïnterviewden en columns geschreven door onze columnisten 
vertegenwoordigen een mening. Dat betekent niet dat die mening per definitie ook de 
mening van het bestuur van Buurtvereniging Sportpark II is.  
 
Schrijvers: Jan Brouwer, Esther Elshof, Jacques de Gruijter, Rinie Smits, Jos 
Wiltschut, Wendy Dujardin, Willem,  Joyce en Marjolein. 
Eindredactie en lay-out: Ink 
Sportpark II Nieuws wordt gedrukt bij GGz Breburg locatie Breda.  
 
Bankgegevens: ING IBANnr.: NL09INGB0005038523 t.n.v. Sportpark II  
Website: www.sportpark2.nl 
Kopij voor buurtboekje en E-mail: info@sportpark2.nl 
Bestuur buurtvereniging: 
Voorzitter: Robèrt Snelders Penningmeester: Marc Bastiaansen Vicevoorzitter: 
Rinie Smits Lid: Marco Schill 
Vacature voor nog een of twee bestuursleden, meld je aan om eens kennis te 
maken! 

www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII     @buurtverenigingsportpark2 
www.twitter.com/sportparkII 

Beste allemaal, 

 

 
 

 
 
 

 
 

Holistisch Energetische Massage 
KIOM Massage 
Hotstone Massage 
Ayurvedische Massage 
Chinese Voetreflexmassage 
Rug-, nek- en schoudermassage 

 
Ben je druk en wil je onthaasten, zit je niet lekker in je vel en wil je 

ontspannen, heb je lichamelijke klachten en wil je je vitaler voelen? 

Massage biedt een moment van rust en aandacht voor jezelf. 

 
Locatie: Sikkelstraat 38, 4818 EJ  Breda 

telefoon: +31 (0)76 522 5542, mobiel: +31 (0)6 15 08 63 81 
website: www.elmassagepraktijk.nl  e-mail: info@elmassagepraktijk.nl 

 

http://www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
http://www.twitter.com/sportparkII
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Bericht van het bestuur 
 
Terug kijkend op 2022 is het een extra druk activiteiten jaar geweest. Ook een bewogen 
jaar. Na vertrek van Ritchie (secretaris) en nu ook Monique (maakster van ons 
buurtboekje) , hebben we ons herpakt en gaan we met hun vervangers er volop tegen 
aan. 
 
En die vervangers,: Marc en Ink, hebben de afgelopen periode al stevig hun 
visitekaartje afgegeven. Met nieuwe ideeën, maar vooral hun enthousiaste drive, nou 
reken er maar op, dat wordt een wervelend 2023. 
 
Nog één keer een korte samenvatting van het 85 jarig buurtfeest van 17 september in 

deze laatste editie van ons buurtboekje willen wij u 
niet onthouden. 
 
Het schrikwekkende Halloween clown circus overtrof 
dit jaar wederom echt alles. En IGOR, die was in geen 
velden of wegen te bekennen gewoon omdat de 
kinderen tijdens de Halloween hier de baas zijn, 
alhoewel !! 
 
Verder in het deze uitgave voor alle ouders, maar 
vooral kleine kinderen, belangrijke informatie over de 
nieuwe invulling van de Sint Nicolaas activiteit. 
 
Tevens laatste info over de jaarlijkse kerstoptocht door 
de wijk. Maar ook aandacht voor de digitale ALG van 
2023. Natuurlijk ontbreken niet onze vaste 

columnisten met hun "beleefden" verhalen. Kortom, weer voor ieder wat wils. 

 
Graag willen wij alle activiteiten vrijwilligers, buurtboekbezorgers, adverteerders, 
sponsors, papier prikkers, columnisten, enthousiaste buurtleden met leuke ideeën 
danken voor hun bijdrage van het afgelopen jaar. Samen waren we weer een tof team. 

 
Tenslotte, maak van de komende jaarwisseling, met als begin de Kerstoptocht, voor u 
en uw gezin een feestje. Dit heeft iedereen zo onderhand wel verdiend. 
 
Alvast prettige feestdagen namens het bestuur, 
 
Rinie Smits  



[Typ hier] 
 

Hi, ik ben Willem, zeg maar Wimpie 
trouwens, een ruwharige teckel, 
wonend in Sportpark ll. Ik ben 2 jaar 
oud, maar nu hoorde ik onlangs dat 
iemand tegen mijn baas zei dat ik 
eigenlijk 14 jaar bent. Dus dat zou dan 
inhouden, dat ik al 14 jaar in ons 
Sportpark woon. Terwijl mijn baas er 
dan korter zou wonen. Snap jij het nog? 
Iets met hondenjaren in mensenjaren of 
zoiets. 
Maar enfin, op mijn kleine 
worstenpootjes heb ik tijdens mijn 
rondjes een lager uitzicht punt dan de 
meesten die rondlopen en zie ik vast 
ook andere dingen. Trouwens de grap 
van dat er alleen nog maar een broodje 
om mij heen hoeft en je dan een hotdog 
hebt, is niet meer leuk. 
 
Ik woon alleen met mijn baas en ben 

eigenlijk de Prins des huizes. Ik mag veel, baas vindt trouwens te veel, maar lang niet 
alles. Zo hangt er altijd een leuk dik touwtje bij de bank en dat is zalig om op te 
knabbelen. Al een paar keer wordt er dan een nieuwe opgehangen na een hoop 
gemopper dat de telefoon niet opgeladen kan worden. Ja, hang het dan niet boven 
mijn ligplekje... 
Vanochtend was het weer zoals gewoonlijk, lang wachten voor baas uit het bed stapte 
en we eens naar buiten gaan. Maar he positief denken: we gingen tenminste. Oh 
noooooo, de buurvrouw, dat wordt niet doorwandelen. De buurman had onlangs een 
aanrijding: een scooter met twee jongens uit Hoge Vucht reden op de hoek 
Eggestraat/Poolseweg vol op zijn auto. Ik vind het daar ook vaak wel eng als we het 
zwartwitte streeppad over moeten. Niet iedereen stopt dan. Dus trek ik vaak mijn 
staart in. De buuf was trouwens monster gaan brengen naar de jongens. Huh, monster? 
hoezo krijgen die een monster. Gevaarlijk toch. Maar het buurmeisje legde uit dat het 
iets vies in een blikje is. Lekker kadootje dan: niet eng maar vies. Mij niet bellen. 
 
Wij gaan altijd een grote ronde wandelen. Soms zelfs nog leuker dan word ik in het 
kistje op de fiets gezet en gaan we naar het bos. Maar vandaag trippelend door de 
buurt. Even later hoor ik baas hard mopperen: in een hoop van een soortgenoot 
getrapt. Medelevend kijk ik hem aan, vies hoor, maar liever hij dan ik. Hij heeft 
schoenen aan en ik zou het tussen mijn nagels hebben brrrrrrrrrrrrr. "Het lijkt wel van 
een olifant", zegt hij. Alsof hier olifanten zouden lopen. Koekoek. 
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Lekker snuffelend en plassend langs de kippen komen we ook in de Molenleystraat. 
Geen molen hier te bekennen trouwens, maar de mensheid is vaak niet te volgen. Op 
de hoek zie ik een grote wc pot naar binnengedragen worden. Misschien is die wel 
handig voor die zogenaamde olifant trouwens? Oh nooooo, er komt nog iets op 
worstenpootjes naar buiten rennen en die snauwend naar mij gaat staan blaffen. Doe 
normaal joh. 
Het blijken nieuwe bewoners te gaan worden, die net de woning gekocht hebben en 
dus zo'n zelfde als mij te hebben. Bijna hetzelfde, want natuurlijk minder leuk en mooi 
dan moi. Na een langdradig gesprek tussen baas met de nieuwe  buurtbewoners 
moeten we helaas wat sneller richting huis, want baas moet werken en ik? :tijd om 
mijn bakje leeg te eten, een knuffel te krijgen en ..te gaan slapen voor ik weer op pad 
mag. 
 
 
 

 
 

 



[Typ hier] 
 

Terugblik 85 jarig 
jubileumfeest. 
 
17 september was voor ons 
een spannende dag van 
maanden voorbereiding. Zelfs 
met de draaiboeken van 
afgelopen buurtfeesten in ons 
bezit, merk je meteen dat de 
meeste onderdelen voor het 
organiseren hiervoor, vaak 
weer geheel anders zijn.  
Het doel: samen met alle 
buurtbewoners het 85 jaar 
bestaan vieren van onze buurtvereniging, was weer gelukt. 
 
Geholpen door tientallen vrijwilligers bij tentopbouw, barbezetting, ophanging 
versiering, springkussenbegeleiding, overal hand- en spandiensten die werden 
aangeboden noem maar op. 
Fantastisch en bedankt daarvoor. Zelfs, het met tijden onstuimig weer, kon de 
totale feeststemming 17 september geen parten spelen. 

 
Uw reacties op het feest waren overweldigend. Samengevat: geweldig-
fantastisch-zeer genoten-goed verzorgd-veel plezier beleefd-voor ieders wat wils-
petje af en snel tot een volgende keer. 
Ja, dan kunnen we als geen ander hier toch met plezier op terug kijken. 
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Schermers in Sportpark2 
We bijten niet maar steken wel 
 
Voor wie het eerste weekend van  
september door de Steijnlaan kwam 
lopen heeft het misschien wel gezien. Er 
was een heus schermtoernooi! Zo’n 12 
tal schermers kwamen op het grasveld 
aan de Steijnlaan een vriendschappelijk 
toernooi houden georganiseerd door mij 
(Giselle Snelders, ja, die kapster 
Haarstylist Giselle) en onze oudste zoon 
Robin. Robin en ik schermen samen al 
heel wat jaartjes bij SV Pallas hier in 
Breda bij de Scharen. Ik weet het, het is 
een aparte sport en je hoort het bijna 
niet. Toch hebben we een hele gezellige 
schermvereniging hier in Breda die elke 
vrijdagavond aan het trainen is. We trainen met 3 soorten wapens die elk hun 
eigen regels en trefvlak hebben. We hebben een Floret; een mooi wapen waar de 
meeste regeltjes bij horen die af en toe best ingewikkeld zijn en waar alleen de 
romp het trefvlak is. Er is een Sabel; een zwaarder wapen waar je, in tegenstelling 
tot de andere wapens, niet alleen mee mag steken maar ook mee kan slaan. Het 
trefvlak hier is alles boven het middel. En dan is er nog een Degen. Ons favoriete 
wapen. Ook zwaarder dan een floret maar dit is het enige wapen waar bijna geen 
regels aan zitten en je mag echt OVERAL steken.  
Voor de mensen die die middag dan ook langs kwamen en toch even bleven 
kijken hebben we dus een mooie demonstratie kunnen geven en hebben we veel 
vragen over onze mooie sport kunnen beantwoorden. En natuurlijk hebben we 
ook veel gezegd; U mag best komen kijken hoor, we bijten niet, we steken alleen 
maar! 
We hebben de hele middag lekker geschermd en genoten van alle interesse en 
van iedereen die kwam kijken. Robin is die dag 5e geworden en had een mooie 
9e plaats. Toch nog netjes al zeg ik het zelf 
Voor de mensen die interesse hebben in de schermsport, vraag gerust alles wat u 
wilt weten aan mij of stuur een mailtje naar secretariaat@svpallas.nl 
 
Giselle Snelders 

  

mailto:secretariaat@svpallas.nl
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 BUURTGENOTEN 
 
Ik moest even denken wie ik moest interviewen. Maar het meest nieuwsgierig ben ik 
toch naar onze nieuwe bewoners in de wijk. Zowel in de Molenleystraat als op de 
Poolseweg zijn 6 huizen gebouwd en inmiddels bewoond. Ik trek de stoute schoenen 
aan en bel willekeurig aan op een van de nieuwe huizen op de Molenleystraat. 
Ik tref daar Fe aan en we maken een afspraak. Op maandagavond is het zover. Ik ga het 
gezin van Fe ontmoeten.  
Ik leer dat zowel Fe als Thomas midden in de dertig zijn en samen wonen met hun 
kinderen Lola van 5 en Boris van 2 ½. En Fe is in gelukkige verwachting van hun nieuwe 
zoontje. Ruimte zat in het nieuwe huis want ik sla stijl achterover van de grote 
huiskamer die sfeervol is ingericht. 
Hoe komen ze zo in onze wijk. Fe vertelt: “ ik ben geboren in de Sikkelstraat dus ken ik 
deze buurt. Ik ben 15 jaar weggeweest uit Breda om te studeren en wonen in Utrecht. 
Ik wilde al wat langer terug naar Breda maar moest Thomas nog even overtuigen.” 
Thomas: ”ik ben geboren in de IJpelaar en heb gewoond in het Wagemakerspark dus 
ken de omgeving. Het klopt dat ik moest wennen aan de verhuizing. Weg uit Utrecht 
maar ik twijfelde. Mijn toen keek mijn zusje, midden in de nacht, op Funda en zag dit 
project. Hier werden we enthousiast van maar we waren niet de enigen. Maar liefst 800 
inschrijvers op 6 huizen. Wij waren een van de gelukkigen. Het was wel even wachten. 

Twee jaar 
geleden 
kregen we 
te horen 
dat we het 
waren 
geworden 
en in juni 
dit jaar 
konden we 
in het 
huis.” 
Ze leerden 
elkaar 
kennen op 

het OLV. Met twintig jaar samen waren ze echt elkaars jeugdliefde. 
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Fe werkt op een bedrijf op de HRM afdeling en heeft psychologie gestudeerd. Thomas 
studeerde business administration en politicologie en werkt nu vol plezier op een 
fabriek met al die grote machines. Hij is verknocht aan al die apparatuur, zegt hij. 
Maar waar Thomas 5 dagen werkt en Fe 4 dagen is er tijd tekort voor dit jonge gezin. 
Gelukkig is er nog wel tijd voor Thomas om te hockeyen. En af en toe te golfen. En een 
seizoenskaart voor NAC. Waar Fe kiest om haar vrije tijd in te vullen met vriendinnen. 
Gezellig eten en drinken. En doet ze veel met de kinderen waarop Thomas de 
opmerking plaatst dat hij Fe misschien wat extra tijd moet geven ook voor haar 
ontspanning. Want de clubjes van de kinderen komen steeds dichterbij. 
 
 
Dochter Lola zit zowel op zwemles als op dansen. En zit op basisschool Dirk van Veen.  
Huisdieren hebben ze niet. Dat wil zeggen 1 goudvis. Dat vind ik nogal zielig maar ze 
spreken af nog een maatje voor hem te zoeken.  
 
Leuk om zo wat nieuwe bewoners te spreken en ik wens ze een gelukkige tijd door in 
onze mooie wijk! 
 
Esther Elshof 
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Halloween 
Al maanden was het team bezig onder leiding 
van Robert het doolhof van Halloween te 
ontwerpen als een griezelig doolhof. 
En het is gelukt. Ik stond voor het doolhof 
iedereen welkom te heten en heb van alles 
voorbij zien komen. Zo’n 517 muntjes zijn 
ingeleverd. Wat een succes. 
Ook typisch om te zien hoe angst toch 
verschillend zit in mensen en dat leeftijd er 
eigenlijk niet toe doet. Ik zag een tienjarige 
huilen en niet durven terwijl een vierjarige 
huppelend het doolhof verliet. 
Er waren veel complimentjes vooral tijdens de 
familiesessie. Voor de ingang twee grote 
clowns. Een beul liet je binnen. Dat voorspelde 
niet veel goeds. Er werd ook volop gegild en 
geschreeuwd. Ja, je moet ook stalen zenuwen 
hebben om al dat engs te trotseren. Er was een 

clown met een kettingzaag, een heuse kleine clownenfamilie op de wip en de 
schommel. Zelf vond ik Igor het engst met zijn grote vleugels en lawaai. Maar er was 
ook een waarzegster en een barbershop. Al vond ik de barber vooral op mijn oma 
lijken, oei. 
Voor de lekkere trek waren er drankjes, snoepjes en poffertjes. Het was allemaal top 
geregeld maar ook een heleboel werk. Alleen al om het doolhof op te zetten waren er 
al drie dagen nodig. Tussendoor kwam zelfs de wijkagent even een kijkje nemen. 
Steeds meer mensen komen verkleed naar het doolhof wat helemaal super was en 
zeker sfeerbepalend.  
De tenten waren de dag tevoren opgezet met als bordje even niet parkeren graag in 
verband met een evenement. Helaas kan niet iedereen lezen en stond een zwarte auto 
pal voor de tent geparkeerd. Dat is wel irritant want na heel veel adressen waren 
afgelopen, wisten we nog steeds niet van wie het was. Sorry dame of heer want nu 
moesten we hem eigenhandig verplaatsen. 
Voor iedereen die heeft meegeholpen, bedankt. Speciale dank voor Robert en zijn 
vrouw. De kartrekkers van dit evenement en wiens huiskamer even onze 
verkleedkamer en opslagruimte werd. 
Het thema was nu circus maar ik ben nu al benieuwd wat ze volgend jaar verzinnen en 
welk kostuum ik nu meer moet bedenken. 
 
Esther 
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Sinterklaas 2.0 
 
Beste kinderen van Sportpark II. Ik ben weer heel blij jullie een berichtje te 
sturen helemaal uit Spanje. Lees het goed! (doe het maar drie keer lezen) zodat 
jullie het berichtje zeker goed begrijpen. Het bezorgen van steeds maar meer 
pakjes in slechts enkele uurtjes in de middag, wordt voor de Sint een te grote 
opgave. Hij gaat steeds moeilijker lopen! Vaak speelt ook het slechte weer, wat 
hij toch zo onderhand in dit koude kikkerlandje wel gewend is, ook niet mee. 
 
Daarom helaas geen huis aan huis bezoek. Maar......daarvoor in de plaats 
mogen alleen de kinderen van Sportpark II, (en dat is een hoge uitzondering) 
met mama en papa en oma en opa's, een bezoekje brengen aan de schatkamer 
van Sint Nicolaas. Hoe leuk is dat. (ik ben er ook hoor) 
 
De opzet blijft het zelfde. Alle kinderen tot 10 jaar, die lid zijn van de 
buurtvereniging leveren op tijd een kleurplaat in bij de grote vriend van Sint 
Nicolaas: kapper Joep. (In de brievenbus bij Joepie mag ook).Inleveren uiterlijk 
vrijdag 18 november.  Niet vergeten duidelijk te vermelden: je naam ben je een 
jongen of meisje, je leeftijd en tenslotte, straat met huisnummer) Sint Nicolaas 
heeft dus een kleine schatkamer, ja wel, vol met cadeaus ondergebracht in een 
garage in de Steynlaan. En daar mogen alle kinderen tot 10 jaar, die lid zijn van 
de buurtvereniging  een ingeleverde kleurplaat naar toe komen om hun 
cadeautje op te halen. 
 
Sint en zijn pieten zitten met cadeaus op jullie te wachten in de Steynlaan 
 
zaterdagmiddag 26 november van: 15.00 uur tot 18.00 uur. 
 
Een speciale pepernoot groet aan alle kinderen van Sportpark II, 
 
de informatie Piet. 
 

Naam 
Jongen/meisje 
Leeftijd 
Straat met huisnummer 
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" Landgoed Wolfslaar 
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Vergeten pareltje 
 
(door Rinie Smits) 
 
Enigszins verscholen achter twee 
parkeerplaatsen, maar dan wel meteen zicht op 
een imposante toegangspoort, verkrijg je toegang 
tot een fantastisch en groot park. Zo'n 65 jaar! 
geleden stond daar vooraan slechts een soort van 
boerderijtje in een bosrijke omgeving met 
verderop een soort van Villa. Toch wist ik van het 
bestaan. Maar hoe zat dat ook alweer? 
 

Na dagen van regen, veel regen, eindelijk een dag met een heerlijk nazomer 
zonnetje, fietste ik over de Wolfslaardreef. Even nabij een kinderboerderij 
eindigde rechtdoor de weg en stopte ik bij een bord: "sleutel tot de natuur" 
maar eveneens een bord "welkom op landgoed Wolfslaar". Bij het lezen van 
het laatste bord dacht ik, dit ken ik, dit komt zó bekend voor. Ik pijnigde mijn 
gedachten om een duidelijke beeldvorming te verkrijgen van waar toch die 
herinnering. Als door een mistgordijn heen getrokken werden geleidelijk 
beelden van zo'n 65 jaar geleden! helder. Hier kwam ik als een jongetje van 
ongeveer 9 jaar samen met mijn zus op bezoek bij familie, maar de omgeving 
was zichtbaar anders geworden. 
 
Meteen achter een imposante toegangspoort begint een geduldige lange 
statige boslaan, welke vroeger toch duidelijk een uitgesleten zandpad was. Nu, 
links en rechts reusachtige en grillig gevormde bomen qua omgang, getekend 
door de tijd van zeker meer dan honderd jaar of ouder. Meteen rechts van deze 
indrukwekkende bomenrij stond zeker weten, vroeger een klein huisje 
(boerderijtje) en daar woonde het nichtje van mijn vader. (Mien van der 
Westen) Samen met haar man en kinderen verzorgden zij dit immens grote 
landgoed. Om de boerderij heen stonden toen vooral enorme boomgaarden 
met allerlei soorten fruit, maar ook akkers vol in strak aangelegde tuinen met 
groente. Maar ook vele soorten bloemen. Alles in grote mate van overvloed. 
Dat alles moesten zij onderhouden wat veel en hard werken was. In plaats 
daarvoor mochten zij wonen in het oude boerderijtje. Een soort woon/werk 
constructie wat blijkbaar vroeger vaker voorkwam bij grote Heren boerderijen. 
Overigens, de eigenaren van de Villa zagen zij maar sporadisch. 
 



[Typ hier] 
 

Het was toen, als negen jarig kind, een lust om vroeger daar middagen lang te 
vertoeven in een soort van wildernis haast afgesloten van de buitenwereld. Bij 
vertrek gingen mijn zus en ik, met tassen vol groente en fruit op de bakfiets 
weer naar huis. Het zal overbodig zijn te vermelden dat ik als kind hier vaak en 
graag mee op bezoek wilde. Langzaam daalde meer en meer 
jeugdherinneringen bij mij binnen hoe het vroeger was geweest en ik als kind 
deze periode had beleefd. Er was in de afgelopen jaren qua infrastructuur 
duidelijk veel veranderd. De uitgestrekte boomgaarden en tuinen met groente 
en fruit waren geheel verdwenen. Daar was een prachtige grote vijver voor in 
de plaats gekomen. Nu vooral een 
paradijs voor de aanwezige wilde 
eenden. De akkers zoals hierboven 
beschreven, zijn nu één geworden in 
een weelderig bosrijk natuurpark. Het 
oude boerderijtje is helaas verdwenen. 
 
Maar wat was ik in een prachtig stukje 
ongerept natuur beland! De 
beginnende herfst was duidelijk zichtbaar door vallend blad van allerlei soorten 
bomen. Tegelijk kon je zien dat de afgelopen, langdurige droogte, hard had 
toegeslagen. Opmerkelijk is dat alles wat hier onder lijdt om ecologische reden 
zo blijft staan of liggen, de natuur regelt dat blijkbaar gewoon zelf. Het park 
met beekjes, pittoreske bruggetjes, zeldzame bomen afwisselend met struiken 
en planten. Een felle zonnestraal door het dak van de bomen tot aan de grond, 
schenkt je een beeld als uit een schilderij neergezet. De oplettende wandelaar 
ontgaat zeker niet dat na elke bocht van de slingerende bospaadjes, je het park 
steeds weer "anders" beleeft, alsof de tijd stil heeft gestaan. En dat allemaal zo 
dicht bij huis is haast ondenkbaar. Wat langer genieten van al dat moois kun je 
door even (echt doen) op een bankje plaats te nemen en deze beleving in alle 
rust op je in te laten werken. Op zo'n moment, samen met die natuurlijke stilte 
om je heen, is het alsof de hele wereld alleen voor jou is. Hierdoor moest ik 
even denken aan de woorden die ik onlangs las over schrijver en oud politicus 
Jan Terlouw: Mensen zouden echt moeten beseffen dat wij de natuur moeten 
horen, er onderdeel van zijn. En dat het werkelijk van levensbelang is om die 
natuur te beschermen. En gelijk heeft hij. Wandelend is halverwege zelfs de 
mogelijkheid, ook door weer zo'n oude poort, uit het park te lopen om 'n stukje 
bos mee te pakken. Maar de wandelroute eerst in zijn geheel af te maken blijft 
een absolute aanrader. Prettig is ook te ervaren dat het park ook voor minder 
valide mensen (rolstoel of rollator) goed toegankelijk is. 
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Op het landgoed is bij binnenkomst aan de rechter kant een opvallend deels 
ommuurde tuin met oude hekken zichtbaar! (hier moet dan het oude 
boerderijtje hebben gestaan?) Nu is er een Warmoezerij (moes en kruiden tuin) 
gevestigd in een kunst paviljoen, ontworpen door de Bredase kunstenares: 
Myrka Wiśniewski 
 
Het koetshuis "Villa" is nu een restaurant met Michelin-ster. In een ander 
eveneens imposant wit gebouw worden zakelijke bijeenkomsten/ congressen/ 
teambuilding etc. gehouden. Duidelijk een inspirerende locatie dat zijn eigen 
sfeer ademt en rust uitstraalt. 
 
Mijmerend met zoveel mooie herinneringen aan vroeger en met een bijzondere 
midweekse wandelervaring rijker, fietste ik terug naar huis op aan, al in 
gedachte hierover te schrijven en dit "vergeten pareltje" met u te delen. 
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De geschiedenis van de wijk en het heden verbonden in 
vrijwilligerswerk 
 
Heb je je ooit afgevraagd waarom onze wijk doorkruist wordt door de Poolseweg? En 
dat deze overgaat in de Generaal Mazcekstraat? Als je al langer in Breda woont of er 
opgegroeid bent, dan weet je wellicht het antwoord. Of misschien ook niet. Hier komt 
in het kort (nog een keer) de uitleg; over de Poolseweg is Breda in oktober 1944 
bevrijdt door de manschappen van de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van 
Generaal Mazcek.  
Om het verhaal van deze bevrijding levend te houden en vrijheid als breed thema te 
belichten, is het Mazcek Memorial Breda opgericht. De voorloper van dit Memorial was 
het Generaal Mazcek Museum, dat in de laatste periode van haar bestaan onderdak 

vond op de Trip 
van Zoutlandt 
kazerne. Nadat 
het museum 
daar weg moest 
vanwege 
herinrichting van 
de kazerne heeft 
men een 
schitterend 
onderkomen 
kunnen bouwen 
aan de 
Ettensebaan. 
 
 
Hier wordt op 

een hele toegankelijke manier het verhaal van de bevrijding verteld. Er zijn ook 
meerdere foto’s uit onze wijk te vinden die de geschiedenis van dit verhaal verbinden 
met het heden. Zeker de moeite waard om een keer een bezoekje aan te wagen! 
Bij het verschijnen van dit boekje is net de herdenking geweest van de 78ste verjaardag 
van de bevrijding van Breda. Er is een grote connectie tussen NAC en het Memorial, die 
tot stand is gekomen door het gedeelde trots en eer gevoel voor ons Breda én de grote 
dankbaarheid richting onze Poolse bevrijders. Rondom deze bevrijding is er in een 
samenwerking tussen NAC en het Memorial een sjaal ontwikkelt met vele Poolse 
herkenningspunten, waarbij een gedeelte van de opbrengst te goede komt van het 
Memorial. Een schitterende samenwerking dus! 
Mijn man en ik zijn zelf al enkele jaren verbonden aan het Memorial als vrijwilliger, 
waarmee mijn man in de voetsporen van zijn vader is getreden. Dit in combinatie met 
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onze liefde voor onze wijk, onze stad en NAC, maakt dat wij dit als zeer eervol 
vrijwilligerswerk ervaren.  
Er is altijd ruimte voor meer vrijwilligers! Dus voel jij je ook aangesproken door de 
connectie van de heden en het verleden, voel je dan vrij contact met ons op te nemen. 
Is je agenda al goed genoeg gevuld, maar heb je wel interesse gekregen om een keer te 

komen kijken? Kijk dan op onze website; 
www.mazcekmemorialbreda.nl voor de 
openingstijden. 
 
Ivo Suurmeijer 
Wendy Dujardin 
Molenleystraat 21 
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Sportparkse pennenvruchten 
 
Jos Wiltschut 
 
BLOEM                                                                           
bloeit uitbundig kleur                                                                                                        
stralend gestreeld door zonlicht                                                                                                                                        
tot elk blad vervaalt                (haiku) 06-09-2021  
 
DUIVEN                                                                                                                                     
er zit een duif op een sterke tak                                                                                            
een vrouwtje op haar gemak                                                                                                                
zacht koerend lokt ze twee blagen                                                                                         
dichterbij om haar te behagen   
                                                                                                                           
luid fladderend zitten drie vogels dan                                                                                          
twee doffers in haar sterke ban                                                                                                   
de stoere vrijers overleggen luid                                                                                                
en komen eensgezind tot een besluit 
 
de eerste begint koerend met haar heel snel                                                                                 
met de vleugels klapperend het liefdesspel                                                                                             
de ander neemt pas deel aan het frivole feest                                                                                 
als de eerste aan de beurt is geweest   
 
nu wacht de eerste man geduldig en gedwee                                                                             
op het eind van het samenzijn van de andere twee                                                                   
het vrouwtje vindt dat het voldoende is voor haar                                                                          
en vliegt luid klapwiekend met de vrijers vandaar   
                                     
is dat het einde van de paarlustigheid dan?                                                                                   
welnee, ze keert terug met de tweede man                                                                                           
dan begint voor haar opnieuw het feest                                                                                                    
het was voor haar nog niet genoeg geweest 
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Ahaus, 11-06-2018                                                        
De tekening is van mijn vrouw. De inspiratie vormde 
het sprookje uit 1843 van Hans Christiaan Andersen.  
 
DE CHINESE NACHTEGAAL                                                            
als de chinese nachtegaal                                                                                 
zwijgt met zijn keizerlijke zang                                                                    
en eerbiedig knikt                                                                                      
wanneer jij en ik passeren                                                                                 
dan zingt in mij een nieuwe vogel                                                                                             
een stemloos kleurig lied voor jou                                                                                                 
een zang vol illusievolle klanken                                                                                         
vol dromen over jou en mij                                                                                                           
terwijl de chinese nachtegaal                                                                                                     
tevreden zwijgt en knikt   23-07-2018  
 
 
 
Kerstparade 
 
Op zaterdag 17 december houden we weer onze jaarlijkse kerstparade. We 
starten om 19.00 vanuit de Steijnlaan. We hopen jullie allemaal weer te zien. 
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Bevrijding 
 
Op 29 oktober herdachten we weer de bevrijding van Breda. Die bevrijding kwam 
destijds niet onverwacht. De inwoners van Breda wisten dat de geallieerden 
naderden. Wel was de route die de bevrijders kozen een verrassing. Mijn moeder 
en grootmoeder, die toen in Sportpark woonden, dachten dat het zware 
legermaterieel nooit door de akkers en de landweggetjes kon komen die toen 
nog in de omgeving van de wijk lagen. Dat was een vergissing: de tanks hadden er 
weinig moeite mee. Op een enkele plaats zakten ze door een bruggetje, maar dat 
stuitte de opmars naar Breda niet. Zo werd Breda via de Molengrachtsestraat 

bevrijd, die nu dus Poolseweg 
heet. 
 
Dat was trouwens de tweede 
verrassing. De Bredanaars, van wie 
er toen nog niet zo veel Engels 
spraken, hadden een paar Engelse 
zinnetjes geleerd om de bevrijders 
te verwelkomen. Maar die bleken 
er niets van te begrijpen. De 
Poolse soldaten spraken geen 

Engels – de officieren trouwens ook nauwelijks, ook al waren ze onderdeel van 
het Britse leger dat onder commando stond van veldmaarschalk Bernard 
Montgomery. 
Veel Britten hadden eigenlijk niet zo’n hoge pet op van de Polen. Chauvinistisch 
als ze waren, konden ze zich maar moeilijk voorstellen dat die Oost-Europeanen 
net zulke of misschien nog wel betere militairen waren dan zijzelf. De Polen 
kregen ook de schuld van de mislukking van operatie Market Garden, die bij 
Arnhem de mist in ging. Pas jaren later kregen ze eerherstel. 
Maar in Breda en andere plaatsen die ze hebben bevrijd krijgen ze wel de eer die 
ze verdienen. Met name generaal Maczek. In 1964 kreeg een deel van de 
Poolseweg zijn naam. Hij was dat jaar zelf bij de herdenking van de bevrijding. 
Mocht hij nu terugkeren, dan zou hij er vast trots op zijn dat zijn mannen en 
hijzelf nog steeds met zo veel respect worden herdacht. Maar hij zal ook wel 
verrast zijn als hij ziet dat hij tegenwoordig een soort mascotte is die 
automobilisten aanspoort niet harder dan 30 te rijden..  
 
Jan Brouwers 
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De digitale wereld  
 
Toen ik net m’n opleiding had afgerond en op kantoor begon te werken was ik 
best ’n handige donder met computers. Ik kon prima overweg met WP 4.2 en 
maakte back-ups op schijfjes waar ik dan weliswaar nooit wat mee gedaan heb, 
maar je kon je ze maar hebben tenslotte.  
En als collega’s (die toen vaak nog ouder waren dan ik) ‘vast’ zaten en hun 
computers alleen nog maar een monotoon gepiep konden voortbrengen wist ik 
ook best wel raad en kon ik het meestal wel oplossen. 
Het ging ook ’n keertje mis trouwens…. Ik verveelde me nog wel ‘ns tijdens mijn 
ambtelijke carrière en was erachter gekomen dat als je je monitor uitdeed en 
dan snel weer aanzette, dat je laatste beeld dan weer terugkwam. Als je lang 
wachtte dan startte het hele scherm weer opnieuw op naar de beginstand. Het 
was leuk om uit te vogelen hoe lang dat ongeveer duurde, dus ik was aan ’t 
zoeken naar ’t breekmoment (ja, hoe moet dat anders noemen). Na veel 
gespeel en aan- en uitgezet vrees ik dat ik dat breekpunt gevonden had. Pieuuw 
zei de beeldbuis en was voorgoed kapot. Ik zat nog in m’n proeftijd en met lood 

in de schoenen biechtte ik 
het op (dat ie opeens kapot 

was dan      ). Er werd 
gelukkig niet moeilijk over 
gedaan. 
 
In de huidige digitale tijd 
loop ik zwaar achter de 
feiten aan. Ik hou me 
staande maar handig ben ik 
zeker niet. Soms zie ik 
mensen in de supermarkt 
afrekenen doordat ze hun 
telefoon tegen zo’n 

scanding aanhouden. Verwonderlijk dat dat zomaar kan, denk ik dan….. 
Maaarrrrr enige mate van creativiteit kan mij niet verweten worden. In mijn 
telefoonhoesje zit een plastic doorschijnend vakje. Daarin zit mijn bonuskaart. 
Die scan ik tegenwoordig door nonchalant mijn telefoon tegen zo’n scanner aan 
te houden. ‘Piep’ zegt het apparaat dan en ik beeld me in dat de mensen om 
me heen denken dat die ouwe grijze knar nog best met z’n tijd meegaat. Ach.. 
maar eigenlijk interesseert de snelle digitale wereld me niet zoveel en verbaast 
het me vooral dat iedereen er zo gemakkelijk en voortvarend in mee gaat.  
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De Molenleytuin 
Door Marjolijn Lieberom en Joyce Vanderfeesten 

 
Menig 
buurtbewoner is 
er al door nat 
gespetterd: de 
tuinsproeier op 
de hoek van de 
Molenleystraat. 
Het tuintje is een 
jaar geleden 
aangelegd, 
ongeveer drie 
jaar nadat Pleuni 
initiatief nam om 
de 
gemeentegrond 
aan de rand van 
het grasveld te 
vergroenen. Dit 

alles in navolging van de prachtige bloemenstrook die buurmannen Harrie en 
Kees enkele jaren eerder aanlegden. 
 
De Molenleytuin groeit met de jaren. 
Het begon in 2020 met de groene 
strook langs het grasveld. Daarna 
hebben Joyce en Pleuni met de buurt 
een opzet gemaakt om ook de hoek 
mooi groen en divers te maken. En dat 
is gelukt. In november 2021 zijn er heel 
veel planten en palen geleverd. 
 
In die jaren hebben we als Molenley-
bewoners al veel plezier gehad van de 
tuin. Het groen werkt enorm 
verbindend én aanstekelijk. Steeds 
meer nabije bewoners haken aan met 
schoffel-werkzaamheden; 
voorbijgangers delen complimenten 
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uit; hardloopsters lopen op warme 
zomeravonden dankbaar onder de 
sproeier door; het zoemt en tiert welig 
van de insecten en vlinders waar de 
kinderen van de straat achteraan 
dartelen om ze beter te kunnen 
bekijken. 
 
Het leukste is dat iedereen naar eigen 
vermogen en inzicht bijdraagt. Dat is 
geweldig om te ervaren. Kin Makelaars 
kocht voor ons een tuinslang en stelt de 
buitenkraan aan ons ter beschikking. Job regelde een irrigatieslang die we in de 
lange strook hebben kunnen leggen. Dat scheelt heel veel emmertjes water 
halen. Ik maakte een dropbox als minibieb voor bloemzaadjes om datgene wat je 
cadeau krijgt van de natuur te kunnen delen. Wendy sloeg alle (!!!) palen erin. 
Harrie repareerde van de zomer met de grootste zorg de sproeier. Pleuni is 
maakte een super insectenhotel. Zo groeit Pleuni’s initiatief uit tot een bloeiend 

succes.  
 
En de volgende keer dat je struikelt over 
de tuinslang, weet dan dat al dat 
beregenen voor zoveel moois zorgt.  
 
PS Heb je in je eigen straat een 
braakliggend stuk gemeentegrond waar 
je meer groen wilt realiseren? Vraag 
een wijkdeal aan bij de gemeente: 
breda.nl/wijkdeal 
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Te huur van de buurtvereniging 

 
• Biertafel / picknicktafel 
(€ 10 per dag) 
• Vier statafels (€ 3,- per 
tafel per dag)  

• Een aanhangwagen 
(€10,00 voor een dagdeel; 
€15,00 voor twee dagdelen). 

Let op! Tegenwoordig is een net nodig om eroverheen te spannen. Deze 
wordt niet meegeleverd. 

 
 
Op de website leest u hoe u een van de items 
kunt reserveren: 
www.sportpark2.nl  
 
 
 
 
 
Kascommissie leden. 
 
Het bestuur zoekt twee buurtleden 
(geregistreerd als lid van de vereniging) die 
bereid zijn de financiële boekhouding van onze penningmeester over 2022 als 
kascommissie te controleren. Deze kascontrole is jaarlijks nodig. 
 
De penningmeester geeft inzage en uitleg over alle inkomsten, uitgaven en 
bankgegevens van buurtvereniging Sportpark II over het jaar 2022. 
 
De controle zal na uitnodiging plaatsvinden bij de penningmeester thuis en 
duurt maximaal een uur. 
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